
 
ZOON  - Houd een lepel bij de kin van je vader, het druipt er allemaal langs. 

- Kan een van jullie mijn tanden eruit halen 
- Houd een lepel bij de kin van die vent 
- Heeft een van jullie mijn vork gezien 
- Je vork ligt op de grond, stuk ongeluk 
- Hoe kan ik tussen die rotzooi mijn vork vinden 
- Waarom huilen jullie altijd. Waarom kunnen we nooit eens eten zonder dat een   
van jullie huilt. Jullie hebben mijn hele leven gehuild. 

  
MOEDER - Wat ik aan eten weg moet gooien is om te huilen 

- Kijk, hij gooit alles over zijn broek. Het ligt allemaal op zijn schoot. 
- Jij ook al. Voor wie kook ik in Godsnaam. Haal dat eten van zijn schoot. 

  
ZOON  - Doe het zelf 
  
MOEDER - Kan iemand een vork voor me uit de keuken halen 
  
ZOON  - Ik haal niets meer. Jullie zijn beulen 
  
MOEDER - Je laat je eten op de grond vallen, varken 
  
ZOON  - Waarom is in dit huis nog nooit een maaltijd ten einde gegeten 
  
MOEDER - Omdat ik spijt als haren op mijn hoofd heb dat ik jou heb ontmoet, samen met 

die zoon van je. Ik had nooit met die vent moeten trouwen. Hij kliedert op zijn 
broek. Het is hier verschrikkelijk, een hel is het bij jullie. 

  
ZOON - Waar jij bent is de hel 
  
MOEDER - Hij is gek geworden. Zie je dat. Je zoon is knettergek geworden. Hoor je dat 
  
ZOON - Waarom zeg je niks meer, waarom zing je niet. 
  
MOEDER - Almachtige, wat is hier in Godsnaam gebeurd? 
  
ZOON - Mijn lichaam is vijandelijk gebied 


